OULE tin NicuwwssreE:

Pannenkoeken toernooi 14 ge

Ze verzinnen wat bij de Vledderboules, vandaag het pannenkoekentoernooi.
Nee...we boulen gewoon met ballen, niet met pannenkoeken. Mooi weer,
lekker buiten en alleen ’s middags.
Zo langzamerhand druppelt iedereen binnen.
Wat me opvalt is, dat Albert omringd door vrouwen het hoogste woord heeft.
Er wordt luidkeels gelachen en hij zit behoorlijk op zijn praatstoel. Volgens mij
vertelt hij smaakvolle moppen. In ieder geval vang ik iets van positiviteit op.
Nou, goed voor de sfeer.
Om half 2 beginnen de wedstrijden en er worden 3 partijen gespeeld.
Lekker in het zonnetje en een heerlijke temperatuur.
Bij de 3° partij komt de pannenkoekengeur ons al tegemoet.
Er wordt al druk gebakken. Pannenkoeken met spek, met kaas en naturel.
Met drie leden staan ze te pakken. Het is echt een lust om naar te kijken. De
pannenkoeken worden gewoon door de lucht gegooid en weer opgevangen
in de koekenpan. Het lijkt wel een circusvoorstelling.
Maar nu dit; uit betrouwbare bronnen heb ik dit vernomen:
Als je droomt dat je een pannenkoek serveert, geeft dit aan dat je spannende
en plezierige tijden tegemoet gaat. Een pannenkoek eten toont succes aan in
al je ondernemingen, bovendien blijft het leven dan kalm en rustig.
Dat wisten jullie nog niet, he.
Bovendien is pannenkoek ook een scheldwoord!! Wanneer je een
pannenkoek bent, dan ben je een sukkel of een zwakkeling.
Nou, genoeg verteld. We gaan ze zo lekker opeten.
Nadat iedereen sportief gebould had, nestelden we ons onder de partytent,
waar het al heel gezellig was. Stroop, suiker en servetten stonden op tafel. De
borden en bestek, alles stond klaar.
Ja en toen mochten we aanvallen. Heerlijk, want iedereen had trek. Henk
wenste ons een goede maaltijd toe.
Ach en toen struikelde Albert over zo’n vervelende stoelpoot en het kwam
ook nog lelijk aan. Onze Nel kwam meteen te hulp en verbond hem op
vakkundige wijze.
Gelukkig kon hij daarna weer genieten van een pannenkoek.
We vernamen ook dat Gerrie thuis van een stoel was gevallen en last heeft
van haar rug . Het is nog spannend wat er gaat gebeuren. Ze moet in ieder
geval voor verder onderzoek naar het ziekenhuis.
Wij wensen ze veel beterschap toe.
Toen iedereen voldaan was van de overheerlijke pannenkoeken, werden we
nog verrast door een lekker ijsje. Vervolgens een applaus voor iedereen, die
zich ingezet had en daarna met elkaar even de boel opruimen.
En nu nog even de uitslag. Ja, dat was erg moeilijk hoorde ik. Het kwam ook,
omdat de pannenkoekenbaksters de derde partij niet mee konden spelen.
1° Marten 2° Willem  3° Sijgje

En de prijs was: PANNENKOEKEN ETEN!! Wat wil je nog meer!
Trouwens als jullie de kantine binnenkomen, kijk dan even naar de mooie
vlaggetjes van De Grote Clubactie. We hopen, dat er veel loten gekocht
worden.
Tot de volgende keer.

Lida
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